
THE SEAL LULLABYE  

 

Oh, stil maar mijn kindje, de nacht is achter ons,  

En zwart zijn de wateren die zo groen glinsterden.  

De maan kijkt op ons neer over de kammen van de golven heen  

om ons te zien uitrusten in de ruisende holtes daartussen (dalen tussen de golven)  

 

Waar de baren elkaar ontmoeten, je dan zachtjes als kussen dienen;  

Ach, moe klein “flippertje”, rol je maar lekker op in je slaap!  

De storm zal je niet wekken, geen haai zal je overvallen,  

Als je slaapt in de armen van de zacht wiegende zee. 


