
HET AFSCHEID VAN DE HERDERS 

 

Hij gaat ver weg van het land waar hij in de stal het levenslicht zag 

Mogen zijn vader en moeder hem altijd blijven liefhebben 

Moge hij in voorspoed opgroeien 

En, op zijn beurt, een goede vader zijn 

 

Als hij zich bij de afgodendienaars ooit ongelukkig zal voelen 

Moge hij dan dat stiefmoederlijke (ontaarde) land ontvluchten 

Om bij ons het geluk te hervinden 

Moge de armoede van de herder hem altijd na aan het hart blijven liggen 

 

Lief kind, moge God je zegenen, en ook jullie, gelukkig ouderpaar 

Mogen jullie nooit de tegenslag van het onrecht ervaren 

Moge een goede engel jullie waarschuwen 

Voor de gevaren die jullie bedreigen   


